Dienst op 18 januari 2026 om 10.00 uur in de Grote Kerk te Dalfsen
Voorganger: ds. Freek Schipper ~ Organist: Bert Bootsma ~ Lectrix: Evina van Cuijk

Op deze zondag in de Week van Gebed voor Eenheid van Christenen wordt in
diverse kerken in Dalfsen en omgeving vrijwel dezelfde liturgie gebruikt. Thema en
ideeén zijn ons aangereikt door Armeense christenen. Tijdens de dienst horen en
zien we iets van het grote belang van de kerk voor het veelgeplaagde Armeense
volk. In de verkondiging komt naar voren dat we alleen door de eenheid van Geest
een goed werkend lichaam van Christus kunnen zijn.

— Welkom en afkondigingen

— Lied ‘Ere zij aan God, de Vader’ [Gezang 255 uit het ‘oude’ Liedboek]
— Votum en Groet.

— Lied 679 uit de bundel Hemelhoog

Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Refrein: Schijn in mij, schijn door mij! Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Refrein

Staan wij oog in oog met U, Heer, daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, U volmaakt wie volkomen zich geven. Refrein

— Gebed om ontferming

— Refrein van Lied ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ als Gloria

— Presentatie over Week van Gebed en christelijk leven in Armenié

— Vrede delen, tijdens het zingen van Lied 1014 [Geef vrede door van hand tot hand; 5 verzen]
— Lezing van Efeziérs 4: 1 tot en met 13

— Lied ‘U maakt ons één’ (Opwekking 194a)

U maakt ons één, U bracht ons tezamen, Wij eren en aanbidden U (2 x)
Wordt uw wil gedaan, dan bindt ons saam, iedereen zal deel zijn van uw gezin.

— We gaan staan voor de Evangelielezing

— Lezing van Johannes 12: 31 tot en met 36

— Lied 338b, 3 x [Halleluja]

— Verkondiging

— Lied 399 uit de bundel Hemelhoog
Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

— Lezen van de geloofsbelijdenis van Nicea

— Gebed, afgesloten met gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
— Inzameling van gaven

— Lied 704 [Dankt, dankt nu allen God; 3 verzen]

— Zegen



